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Bedankt!



Bedankt!

Moge Allah 
iedereen die een 

groot of klein 
bedrag doneert 
rijkelijk belonen.

    Stichting De Koran             



Visie

Stichting De Koran heeft ten doel: het bevorderen van de maatschappelijke en 
religieuze vorming van moslims en niet-moslims, en voorts al hetgeen met ØØn 
en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting beoogt niet het maken 
van winst. 

De organisatie tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
- het schrijven, uitgeven, vertalen en publiceren van boeken en andere publicaties
- het  (doen)  organiseren  van  bijeenkomsten,  lezingen,  cursussen  en congres-
sen
- het  verstrekken  van  informatie  via  alle  soorten  media
- het samenwerken met andere organisaties
- en het werven van gelden.

Om de vastgestelde doelen te bereiken en de strategie van het bestuur uit te voe-
ren zijn er enkele belangrijke kernprincipes op een rij gezet die de basis vormen 
van de manier van werken van het bestuur. Deze principes hebben betrekking op 
de manier waarop het bestuur haar taken uitvoert, hoe de omgang is met de eigen 
achterban en de manier waarop omgesprongen wordt met betrekkingen met alle 
overige externe belanghebbenden. De vastgestelde kernwaardes zijn de volgen-
den: professionaliteit, transparantie, participatie en integriteit.
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Alle activiteiten zijn Gratis!

Stichting De Koran beoogt niet het maken van winst.

Stichting De Koran gelooft in het concept van het GRATIS aanbieden. Stichting 
De Koran gelooft in een samenleving waarin we open staan voor elkaar. Wij 
brengen mensen uit verschillende leefwerelden samen en dat zorgt voor begrip 
en verbondenheid. 

Duidelijk mag zijn dat wij ons graag omgevingsgericht opstellen en daarmee de 
Nederlandse samenleving als belangrijke omgeving ervaren waar men opgroeit, 
zich hierin ontwikkeld en als volwaardig deelnemer in de maatschappij op den 
duur een waardevolle bijdrage kan leveren. 

Door onze activiteiten af te stemmen op wat ons achterban nodig heeft, en 
daarbij aandacht te schenken aan thema’s als kunnen omgaan met verschillen 
proberen we de maatschappelijke vorming te bevorderen. Ook aandacht voor 
pesten, het maken van afspraken over gedragsregels, het maken van excursies 
of het werken aan projecten zijn voorbeelden van manieren waarop wij bijdragen 
aan de maatschappelijke en religieuze vorming.

Stichting De Koran wil ook de maatschappelijke betrokkenheid van ons achter-
ban vergroten door hen in staat te stellen vrijwilligerswerk te doen. Door vooral 
jongeren, de generatie die in de toekomst bepalend is voor Nederland, maat-
schappelijk actief te maken en in contact te brengen met de samenleving, bevor-
dert Stichting De Koran de sociale cohesie.



Koran voor Zieken

Voor zieke personen hebben we de Koranver-

taling aangeboden als een middel om hen hoop 

en spirituele verdieping te bieden. Veel zieken 

die een exemplaar van de Koranvertaling ontvin-

gen, hebben aangegeven dat de woorden hen 

hebben geholpen om in hun spiritualiteit  te ver-

diepen en innerlijke rust te vinden in tijden van 

fysieke pijn en onzekerheid. Het bood hen de 

mogelijkheid om troost en kracht te vinden, juist 

in tijden van moeilijkheden en beproevingen.



Ook aan gevangenen hebben we de Koran-

vertaling verstrekt, vaak op verzoek van 

de gedetineerden zelf of via familiele-

den, gevangenispersoneel en penitentiaire 

inrichtingen. Dit heeft ons laten zien dat er 

een duidelijke behoefte is in deze omge-

vingen. Deze actie is van grote waarde 

voor mensen in detentie, omdat het hen 

de kans bood om hun levensdoelen te her-

overwegen. Gevangenen hebben behoefte 

aan zingeving. Voor veel gevangenen 

vormt onze hulp een belangrijke bron van 

leiding, berouw en spirituele groei, wat 

hen helpt om een positieve weg in te slaan 

tijdens en na hun detentie.
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Koran voor geïnteresseerde niet-moslims

Ondanks het feit dat we voorgaande jaren veel geïnteresseerden 

hebben weten te bereiken, blijft de Koran nog steeds erg in trek. 

Het afgelopen jaar hebben we een aanzienlijk aantal exemplaren 

van de Koranvertaling kosteloos verspreid onder een diverse 

groep geïnteresseerden. We hebben een groot aantal aanvragen 

ontvangen van mensen die geïnteresseerd zijn in het beter be-

grijpen van de Koran. Er is erg er veel geïnvesteerd in kennis-

overdracht, online en offline. Van diverse sociale media activitei-

ten tot aan contacten op de website die ingaan op vraagstukken 

in Nederland onder moslims en niet-moslims.



"Waarom de Islam zo mooi is"

     &

 "Waar gelooft een moslim in?"

Naast de Koranvertaling hebben we ook 

twee aanvullende boeken, "Waarom de 

Islam zo mooi is" en "Waar gelooft een 

moslim in?", aangeboden die lezers hel-

pen om sneller inzicht te krijgen in de 

kern van de Islam. Deze boeken zijn door 

middel van verzen uit verschillende 

hoofdstukken van de Koran onder-

steund, zodat de lezer stap voor stap de 

schoonheid en wijsheid van het geloof 

kan ontdekken.


















